Van Oud naar Nieuw

Van hoofd naar hart
Van angst naar vertrouwen

Van ego naar ziel
Van doen naar zijn

Van denken en vrezen
naar voelen, vertrouwen en dus weten

Van complexiteit naar eenvoud
Van haast naar stilstaan bij

Van veelheid naar eenheid
Van verdeeldheid naar verbinding

Van afhankelijkheid naar vrijheid
Van recht hebben op, naar verantwoordelijkheid nemen

Van gevormd worden door je omgeving
naar het ontvouwen van wie je al bent

Van sociaal naar verbonden
Van egocentrisch naar bezield

Van eigenbelang naar liefde
Van belangrijk naar essentieel

Van ontevredenheid naar waardering
Van oordeel en onbegrip naar aandacht en compassie

Van geloven naar weten vanuit ervaring
Van het volgen van anderen
naar het ontdekken van je eigen pad en waarheid.

Ik wens je veel vertrouwen in je innerlijke wijsheid
zodat je vanuit je hart vorm gaat geven aan jouw Nieuwe Tyjd!
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